
Jullie namen in gouden letters 

Lange, lange rijen 
Vrouwen 

Heksen zogenoemd 
Aangeklaagd 

In lange, lange rijen 
Schuifelen zij voorbij 
Niet wetend waarom 

Door pure roddels gepakt 
Omdat zij kenden 

 Een kruidje voor lief en voor leed 
Zorgden voor baby’s en moeders in spe 

Kennis bezaten over alle vrouwendingen 
En hoe met het magische om te springen 
Verhalen vertelden over hoe leven begint  

En hoe je de wol tot draden spint 
Kortom vrouwen van hun tijd 

Jong en oud gelijk 
Toen  

En tot mijn grote spijt 
Ook nu nog keer op keer 

Vrouwen  
In lange, lange rijen 
Vernederd, geslagen  

Gemarteld en gebroken  
Verdronken om te weten 

Veroordeeld 
Tot brandend de dood ingaan 

Of verbanning, ver weg van thuis vandaan 
Gestorven in stinkende kerkers  

Ik schrijf jullie namen in gouden letters 
En zie 

Lange, lange rijen 
Vrouwen met opgeheven hoofden 

In kapjes en hoofdoeken 
Zoals het toen hoorde 

Samen met de kinderen en de mannen 
Hersteld in hun waarde 

Hersteld in hun eer 
Heksen zogenaamd 

Wat een eer 
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